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IN DE BUURT

De nieuwsbrief van

BUREN NETWERK PUTTEN
Opening Kwiek & Beweeglijk!

Kom naar de feestelijke opening van de Kwiek
& Beweeglijk op woensdag 11 juni van 13.30 -
16.30 uur.

Kwiek & Beweeglijk is een nieuwe ontmoeting- OPENING KWIEK
plek waar het gaat om lekker bewegen en een & BEWEEGLLJK
gezellige praatje.

Ben of ken je iemand uit je buurt, @ VOORTGANG
Familie of kennisenkring waarvoor WEBSITE
dit wel iets zou kunnen zijn?

Nodig ze uit voor deze opening in de Herberg NOG 3 DAGEN OM
van de Samaritaan aan de J. Nijenhuisstraat 81. TE ONDERTEKENEN

Naast het bewegen worden er ook gezellige
groepsactiviteiten georganiseerd en dit komt
dan onder de Geheugensteunpunten te vallen
van Putten voor Elkaar.

Meer informatie? Bel met 0341-740051.

EVEN VOORSTELLEN

CHRISTA
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Buurtinitiatieven in beld!

Zaterdag 17 mei vond de [ig#s
eerste rommelmarkt van [
het jaar plaats op de ‘

Vervoornstraat en de

Groeneveltstraat. De bewoners hadden hun
overtollige inventaris en kleding weer
buiten op straat gezet om te verkopen. Er
werd weer driftig gehandeld en goede zaken
gedaan. Het lekkere weer zorgde voor de
nodige bezoekers wat de gezelligheid

ten goede kwam. (Bron: De Puttenaer)

De volgende is op zaterdag 14 juni

van tot 09.00-14.00 uur. Welkom!

Nog 3 dagen om te tekenen!
Uit onderzoek blijkt dat Putten minder
speeltuinen heeft dan omliggende plaatsen.

Daar moet verandering in komen, vinden
inwoners Paula Westrate en haar zoon Kees
van Eijk. Zij zijn een petitie gestart voor een
pumptrackbaan in Putten. Je kunt nog
ondertekenen tot 2 juni, dus wees op tijd! Ga
snel naar PuttenCity voor het hele verhaal.

TlP V Putten J Y 3 Vs

VAN Pumptrackbaan ->
MARGO

Voortgang website! MEI 2025

Eind mei hebben we samen met
meedenkbuur Kristel (Zuiderveldveldweg)
en Wim (Van Oldenbarneveltstraat) een
plan gemaakt hoe de website van het
Buren Netwerk eruit moet gaan zien en
wat er wel en niet op moet. Kristel is
zelf websitebouwer en gaat deze opzet
uitwerken en in juni als concept laten
zien om daarop te kunnen ‘schieten’.
Mocht je hier ook bij betrokken
willen zijn, stuur Gijsbert-
Willem even een berichtje.

Luisterplek!

‘Inwoner Nicoline kwam bij
Putten voor Elkaar met de vraag of
een luisterplek op een begraafplaats
iets voor Putten zou kunnen zijn? Een
plek waar je een kopje koffie kunt
krijgen en een luisterend oor als je
daar behoefte aan hebt. Samen met
meedenkbuur Mattie (Mennesstraat)
zijn we in Harderwijk wezen kijken,
waar dit al bestaat. Wat volgde was
een positief gesprek met de beheerder
van de Schootmanshof en een
voorlopige startdatum van 5 juli! In de
volgende nieuwsbrief meer daarover.

Eten verbindt!

Meedenkbuur Margo van den Berg heeft het boekje ‘Kookboek Burenhulp’
geschreven met allerlei tips voor een fijnere buurt en hoe je dat kunt aanpakken.

Tip 5. SOEP.

‘\

Eten verbindt! Denk bijvoorbeeld aan het koken van een grote pan soep
en ga bij je buren langs om wat af te geven. Of bak een lekkere cake

of muffins en verras ze met je eigengemaakte smaakcreaties. Dit gaan

je buren zeker te weten waarderen :)


https://puttencity.nl/nieuws/hoe-speelrijk-is-putten-behoefte-aan-een-pumptrackbaan/

Omdat het leuk is om te weten wie nog meer
betrokken is bij het Buren Netwerk, hebben

we deze rubriek 'Even voorstellen’
toegevoegd aan de nieuwsbrief.

Wie ben je?

Mijn naam is Christa Koekoek,
48 jaar en alleenstaande moeder
van twee prachtige dochters.
Geboren in Ermelo en door

omzwervingen in binnen en B R

buitenland in Putten terecht gekomen.
Omdat ik meer mensen wilde leren

kennen, ben ik mij gaan aanmelden voor

vrijwilligerswerk bij de kerk. Ook zit ik

bij het Inclusiepanel Putten en maak mij

Hoe betrokken geraakt?
|k deed twee jaar geleden mee aan een
moestuincursus die werd georganiseerd
door Putten voor Elkaar.

Na afloop van de cursus werden we
gevraagd of we ook iets willen betekenen
in de buurt via het Buren Netwerk. En dat
vond ik ene mooi laagdrempelig initiatief
en heb mij toen opgegeven.

0.a. sterk voor de LHBTIQ+ gemeenschap!
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Welke straat woon je?

Kelnerijstraat

Mooie ervaring
opgedaan? >~

-
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Mijn naaste buren zijn moslim en

we hebben onderling goed contact.
Laatst werden wij uitgenodigd voor
de Iftar-maaltijd aan het einde van
de Ramadan met hun familie. |k
vond dat een hele mooie belevenis
en we voelde ons gelijk welkom. Ik
begrijp nu ook waarom dit zo
belangrijk voor hun is. En het was
ook nog eens erg gezellig, dankbaar
dat we dit mochten meemaken.lk
heb ze toen uitgenodigd voor een
stampottenavond bij ons thuis, was
heel leuk.
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